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GODDELIJKE
ONDERWIJZER

Een goede leraar blijft je altijd bij. Het
was iemand die je om raad kon
vragen, waarbij je kon aankloppen
voor advies of die jou, liefdevol,
corrigeerde zodat je mocht groeien
in je leerproces. Wanneer de lessen
voltooid zijn en je komt voor een
kwestie te staan, hoe vaak denk je
dan nog terug aan die stem die jou
heef lesgegeven? Zo mogen wij ook
de Heilige Geest ervaren want Hij is
ons gegeven, ook als Onderwijzer!
Zodra Hij in jou woont zal Hij jou
leiden en onderwijzen. God heeft een
plan voor jouw leven en door de
Heilige Geest te ontvangen kun je
luisteren naar Zijn liefdevolle leiding.
Vraag of je vervult mag worden met
de Heilige Geest zodat je Gods stem
steeds beter mag leren verstaan!

“En wij hebben niet de geest van de
wereld ontvangen, maar de Geest
van God om zo te weten wat God
ons in genade gegeven heeft.
Daarover spreken wij dan ook niet
met menselijke welsprekendheid,
maar met woorden die de Geest
ons ingeeft. Wij gebruiken dus de
woorden van de Geest om de
gedachten van de Geest over te

brengen.” 1Korinthiérs 2:12-13

Jesaja 61:3
Handelingen 2

De legende van de Feniks, in verschillende culturen staat erover
geschreven en in ieder Fantasy verhaal komt hij wel voor. Een Feniks
zou een vogel zijn die aan het einde van zijn leven verbrandde en uit
het as als nieuwe vogel op zou staan. Het is de beeldspraak van dit
verhaal wat voor mensen aantrekkelijk is. Na een overgang van de ene
fase naar de andere; herrijzen als een Feniks. Klinkt imposant maar wat
als je een proces zou doorstaan wat helemaal niet zo pijnlijk is als die
van een Feniks? Eentje waarbij je niet opnieuw hoeft te beginnen maar
juist waar je, als nieuw mens, een doorstart mag maken?

Vuur hoeft niet altijd voor as te

zorgen, vuur heeft ook andere

functies. Toen de discipelen

werden vervuld van de Heilige

Geest, zagen zij viammen boven

een ieder verspreid. Petrus haalde

aan dat dit lang geleden al was

voorspeld en hij zei daarop: U

moet zich bekeren tot God en u

a—
. L]
laten dopen in de naam van s
Jezus Christus, want dan worden
uw zonden vergeven, en de Ve

Heilige Geest zal in u komen

wonen'. Door je te laten dopen

wordt je ook van alles

schoongewassen maar het Vuur

wat wordt uitgestort is 60k

reinigend. Zie het zo, als je hoge

temperaturen haalt, kan vuur zelfs

edelmetaal zuiveren. Zou de

Heilige Geest dan niet vele malen

groter zijn dan dat? Het Vuur wat

door/na de doop in jou leeft, de Heilige Geest, zal alles vernieuwen!
Schoongewassen en vergeven, er staat dan niets meer tussen jou en
God in, jij bent nu Zijn kind! Als er staat geschreven dat de waarde van
een goede vrouw al ver boven robijnen is, hoeveel is Zijn kind dan voor
Hem waard? God houdt zoveel van ons dat wij Jezus Christus als offer
hebben gekregen. Een feniks moet het op eigen kracht doen om uit het
as herrijzen zodat hij kan leven. Wij krijgen kracht door voor Jezus te
kiezen, zo leven wij uit Zijn genade!
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DRIE EENHEID

De drie-eenheid, er zijn boeken vol over geschreven
om uit te leggen hoe dit wordt bedoeld. De Vader,
de Zoon en de Heilige Geest. Door heel de Bijbel
heen lezen wij over de Geest van God maar
herkennen wij Hem niet altijd! In de eerste paar
verzen van het Scheppingsverhaal leren wij al over
Hem. Toch kan het lastig zijn om een beeld te krijgen
van de Heilige Geest. Laten wij Hem leren kennen!

1Johannes 4 | Lucas 3

De Heilige Geest heeft zijn eigen karakter, in de Bijbel
ziin er vele titels voor Hem. Ook vervult Hij
verschillende rollen. Jozef kon door Hem dromen
vertalen en hiermee is geschiedenis geschreven.
Besaleél werd vervuld met de Geest van God, hij
kreeg de wijsheid en kennis om de tabernakel te
bouwen. En zo werden profeten weer vervuld met de
Geest van God zodat zij konden profeteren! Zodra
de Heilige Geest er aan te pas komt dan gaat het
niet meer om informeren maar om transformeren!

Vraag voordat je een tekst leest of de Heilige Geest
jouw Onderwijzer wil zijn. Zoek naar de rol die de
Heilige Geest heeft in het Woord. Is hier een titel aan
verbonden en welke goede vruchten horen hierbij?
Leer Hem kennen door Hem te herkennen!

BEMOED'GENDE TROOST Handelingen 1:11

Openbaring 1118
Jezus wist dat Hij na Zijn wederopstanding weer naar
Zijn Vader zou gaan. Voordat Hij werd gekruisigd zei
Hij al tegen zijn volgelingen dat er een Trooster zou
komen. Dit is één van de titels van de Heilige Geest.
Hij wist, door mens te zijn, dat er verdriet zou komen
en wij getroost moesten worden als Hij weg was.
Nadat Jezus werd opgenomen in de hemel stonden
er twee mannen met witte kleding. Zij zeiden: '‘Deze
Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal
op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de
hemel hebt zien gaan.’ Het is bijzonder bemoedigend
om te weten dat wij een Trooster hebben gekregen
maar wat de mannen in witte kleding uitspraken was
nog veel meer bemoedigend! Mensen zijn uit stof
gemaakt en zullen tot stof wederkeren maar Jezus
zal terugkeren op de manier waarop Hij nu is
weggenomen! Doordat Jezus de dood heeft
overwonnen, heeft deze geen recht meer op ons, Hij
heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk.
Hierdoor is de weg bereid naar het eeuwig leven en
mogen wij vol verwachting leven, uit ziende naar Zijn
terugkomst! Herken jij de tijd waarin wij leven en zie jij
uit om Hem tegemoet te treden?

NIEUWE COLUMN
X VRIJDAG 16:00

@ thegoodnewsletter.nl

Pas in het Nieuwe Testament wordt de Geest van
God, de Heilige Geest genoemd. Laten wij de basis
hiervan ontleden: geest, in het Hebreeuws betekent
dit roeach. In eerste instantie betekent dit: wind of
adem. Wind laat alles bewegen op aarde, en adem
zorgt voor leven en energie van mens en natuur. Zo
is ook de Geest van God! Door je hiervan bewust te
maken zal je de Heilige Geest veel vaker gaan
herkennen wanneer je de Bijbel openslaat!

Maar, als je Jezus erkent dan is het toch prima,
waarom is dit relevant? Nou, je wordt tot zoveel
meer uitgenodigt! Jezus is onze Verlosser en Hijj is
ons in alles voorgegaan in dit leven zodat wij, uit Zijn
Naam, autoriteit zouden krijgen.

Johannes zei over Jezus 'Hij zal u dopen met de
Heilige Geest en met vuur. Jezus liet zich dopen
door Johannes, terwijl Hij nog in gebed was ging de
hemel open en streek de Heilige Geest als een duif
op Hem neer.

God heeft over Jezus gezegd 'U bent Mijn geliefde
Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen.' De Heilige Geest
zal jou altijd leiden om te worden zoals Jezus, zodat
je de weg naar het eeuwig leven zal bewandelen.

GEBED OM HEILIGE GEEST

Vader in de Hemel, dank U voor Uw goedheid en Uw
trouw. Ik bid dat U mij vult met Heilige Geest zodat ik
mag zien hoeveel U van mij houdt. Ik vraag U om de
goddelijke leiding van de Heilige Geest zodat ik het
pad wat U voor mij heeft om te bewandelen. Laat de
Heilige Geest mijn Trooster, Leraar en Raadgever zijn
zodat ik de liefde van Jezus mag laten zien aan een
ieder om mij heen zodat zij zullen leren van Zijn
grootheid! Om Jezus' wil alleen, amen.

e De Heilige Geest heeft verschillende titels
maar God en Jezus kennen er ook
meerdere. Zie jij deze titels ook
terugkomen als jij de Bijbel leest? En
welke ervaar jij persoonlijk?

e lees: The Awe of God - John Bevere

e Luister: Holy Water - We The Kingdom

TIPS

@ HANDELINGEN 10:43




