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VARIATIES

De Nederlandse taal kent; houden
van en liefhebben. Van iemand
houden is over het algemeen iets
fijns en kan al vrij viot plaatsvinden.
Liefhebben daarentegen is iets wat
een Dblijk van diepgang s,
liefhebben is iets onzelfzuchtigs. Het
is een vorm van liefde waarin het
niet afhankelijk is van hoe goed jij
bent, wat je doet of hoe jouw
resultaten zijn. In de kern weten we
allemaal de verschillen hier tussen.
In de Bijbel wordt ook onderscheid
gemaakt in vormen van liefde, dat
blijkt uit de originele talen waarin de
Bijoel is geschreven; Hebreeuws,
Aramees en het Nieuwe Testament
in  het Grieks. Dat laatste is
interessant want het Grieks heeft
een grote invloed gehad op onze
woordenschat en cultuur.

De verschillende vormen _—
van liefde: Eros; een
romantische of lichamelijke
liefde. Storge; liefde tussen
ouders en kinderen.

Philia; vriendschappelijke .
liefde. Agé@pe; onvoorwaardelijke
liefde, eentje zoals alleen God voor
ons kan hebben. Als jij de Bijbel
openslaat, zoek dan naar Gods
liefde en onderzoek welke vorm het
is die beschreven wordt!

'Wij hebben de liefde van God
leren kennen en vertrouwen
daarop. God is liefde. Wie blijft
liefhebben, blijft één met God."
1Johannes 4:16 ,
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VERVULD MET LIEFDE

GOOD
SLETTER

®
LIEFDE ALS DRIJFVEER

We vieren op één dag de liefde, Valentijnsdag, maar dat is toch nooit
genoeg om liefde echt op waarde te schatten? Liefde is een kracht die
universeel de drijfveer is achter heel veel goeds. We hebben allemaal
wel iets of iemand in ons leven waar wij ontzettend veel van houden.
Helaas weten wij ook hoe pijnlijk het is als liefde niet wederzijds is of als
jij je niet onvoorwaardelijk geliefd voelt. Gelukkig is er iemand die echt
onvoorwaardelijk van jou houdt; God!

LEVEN UIT GENADE
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God heeft uit liefde Zijn Zoon Jezus naar de aarde gestuurd om onze
zonden op zich te nemen zodat de verhoudingen tussen God en de
mens weer goed te maken. God heeft de schepping zo gemaakt dat
de mens in Zijn aanwezigheid zou wonen. Adam en Eva leefden met
God in het Hof van Eden totdat zonden hen daarbuiten plaatsten. Hij
wil deel uitmaken van jouw leven! In ieder verhaal van de Bijbel zien wij
Gods goedheid en trouw waarin hij mensen de ruimte geeft om uit
vrije wil voor Hem te kiezen. Zelf wil jij ook dat iemand uit vrije wil van
jou houdt en voor jou kiest. Als er aan Jezus wordt gevraagd wat het
grootste gebod van de wet is, antwoordt Hij: ‘Heb de Here, uw God, lief
met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod
is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde
neer. “"Heb uw naaste net zo lief als uzelf.” Deze twee geboden zijn de
basis van de hele Wet [...| Mattheus 22:37-40 Welke vorm van licfde pas
Liefde moet de drijfveer zijn voor alles. jii het meeste toe? En
Een grote reden om iedere dag de welke ontvang jij graag?
liefde te vieren: bij God is liefde |,g je het onderscheid
wederzijds en onvoorwaardelijk want weet te maken, zal je zien
Jezus heeft weggenomen wat tussen dat liefde in alles is terug

jou en God in kan staan! te vinden! Q
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JEZELF LIEFHEBBEN ¢eziérs 25-10.

Heb uw naaste lief als uzelf. Het is het tweede
belangrijkste gebod en iets wat erg uitdagend kan
ziin. De Bijbel is er erg duidelijk over; jezelf
liefhebben is een opdracht. Maar wat als je dit
nooit hebt geleerd of er geen beeld bij hebt wat dit
betekent? Jezelf liefhebben kan een abstract
concept zijn. Hiernaast leer je wat liefde inhoudt,
probeer dit op jezelf toe te toepassen! Leg jezelf
onder de loep en ontdek waarin jij wat beter voor
jezelf mag zorgen! Pak alle kernwoorden uit 1
Korinthe 13 en weerleg ze op jouw leven. Ben jij wel
geduldig en vriendelijk naar jezelf of is je innerlijke
criticus de baas? Zorg je voor jezelf als je moe bent
of ligt er nog een stapel werk op je te wachten? De
Bijbel zegt duidelijk dat wij geschapen zijn tot
goede werken, maar dat wij de genade niet krijgen
door onze goede werken. Wij kunnen het nooit
verdienen, dat heeft Jezus voor ons gedaan! Het
hangt gelukkig niet af van jou, dus leg je zorgen en
verdriet neer daar waar het thuis hoort; bij God!
Heb jezelf lief, door de liefde en genade van God
aan te nemen en kom tot goede werken!

e Zoek gedurende je dag naar alles wat
met liefde te maken heeft, zo zal je God
in de grote en kleine dingen gaan
herkennen.

e Lees: Eindelijk Thuis - Henri Nouwen

e Luister: Holy Forever - Chris Tomlin

GEBED VAN LIEFDE

Vader in de Hemel, dank U voor Uw goedheid en Uw
trouw. Dank U dat U liefde bent en help mij door Uw
ogen om te zien naar anderen en naar mijzelf. Laat
mij geduldig, vriendelijk en blijmoedig zijn. Help mij
om niet bitter te zijn en mijn eigen belang
ondergeschikt te maken. De liefde vergaat nooit en
zij verdraagt en bedekt alle dingen. Leer mij te zijn
zoals U, zodat ik Uw liefde mag delen met anderen
en mag toepassen op mijzelf. Laat mij een zegen zijn
voor anderen. Om Jezus' wil alleen, amen.

TIPS

Wanneer jij (nog) alleen bent of er spelen andere
omstandigheden; vriendschappen zijn ook een
kostbare vorm van liefde. Een dier waarvan je
diepgaand mag houden is ook een groot geluk. Er
is niets mis mee om alleen te zijn of om het op een
andere manier te zoeken. God levert maatwerk en
Hij komt tot Zijn doel door de gehele schepping!

LIEFDEVOLLE BEPROEVING

Ter verdieping: Lukas 15:11-32

Wat houdt liefde eigenlijk in? Volgens 1 Korinthe 13
is de liefde; geduldig, vriendelijk, niet jaloers,
handelt zij niet uit eigen belang, is niet bitter en
verheugt zij zich over de waarheid. Ook bedekt zij
alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen
en verdraagt alle dingen. Zij zal nooit vergaan. Al
zou je maar één of twee van deze eigenschappen
in je karakter hebben! Liefde is op veel
verschillende manieren toe te passen. Nee -
zeggen tegen een geliefde uit bescherming of
geduld hebben voor de ander ten koste van je
eigen behoeftes. Kijk maar eens naar de
opvoeding van een kind of voor iemand kiezen
wanneer het moeilijk wordt. Liefde is niet alleen
maar rozengeur en maneschijn, het kan de
grootste beproeving van je leven zijn door van
iemand te houden. Het verhaal van de Verloren
Zoon is hier een goed voorbeeld van. Hij vroeg
alvast aan zijn vader een gedeelte van de erfenis.
In die tijd zei je dan eigenlijk; je hebt geen waarde
voor mij, geef mij maar m'n geld want ik wil zonder
jou. Wat pijnlijk om als vader dit te moeten horen!
De zoon kreeg het toch en verbraste alles. Hij kreeg
berouw in zijn hart en keerde terug naar zijn vader.
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Hij hoopte om als knecht te mogen werken want hij
realiseerde zich wat hij gedaan had en vond
zichzelf de titel van zoon' niet meer waard. Zijn
vader daarentegen viel hem om de hals zodra hij
zag dat hij terugkeerde! Een groot feest werd
aangericht en hij keerde terug als zoon.
Ongetwijfeld zal het besproken zijn maar de vader
had genoeg aan de terugkeer, want hij wist dat zijn
zoon dat alleen maar zou doen als hij tot inkeer
was gekomen. Het gedrag van de zoon toonde
berouw. De vader zal veel verdriet en pijn hebben
gehad door zijn zoon, op die manier kan liefde pijn
doen. Des te groter was het geluk toen hij
terugkeerde en tot inkeer was gekomen. Voor God
is het niet veel anders! Wij hebben Jezus gekregen,
niet omdat wij het verdienen maar puur uit
genade! Wij kunnen dankzij Jezus weer met God
leven. Hoe fantastisch is het om te weten dat God
jou, Zijn genade en liefde wil geven. Je hoeft Hem
er alleen maar om te vragen en Hij zal er zijn!
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