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BEWAPEN JEZELF MET EEN
HEMELSE WAPENUITRUSTING

VIND DE ULTIEME
SCHUILPLAATS

WORD EEN STRIJDER IN HET
KONINKRIJK

Door de auteur.

Een burcht was in de
middeleeuwen een ideale plek
om veilige beschutting te zoeken
tijdens geweld, oorlogen of
plunderingen. De dikke muren
zorgde ervoor dat je veilig zat
tegen het geweld van de vijand.
Een nadeel was dat er beperkt
plek was en dat alleen
'belangrijke' mensen werden
binnen gelaten. Die
tijd is voorbij, toch
heb je te schuilen
voor geweld van de
vijand! Het geweld
hoeft niet fysiek te
zijn, het kan zelfs
plaatsvinden in je
hoofd. Waar schuil
jij? Misschien voelen

EEN VEILIGE BURCHT

Lang geleden in een plek hier ver vandaan was een kasteel dat
afgenomen werd door een draak nadat hij de kasteelheer en -vrouw
had verleid met een leugen. Klinkt als een spannende introductie tot een
avonturen verhaal nietwaar? Zo is het met Adam en Eva vergaan, door
de zonde van ongehoorzaamheid stonden ze buiten hun ''kasteel'' en de
draak ook wel de duivel genoemd had de sleutels tot het koninkrijk te
pakken. Maar gelukkig hebben wij de Koning der koningen gekregen die
de sleutels heeft terug genomen. Tijdens de verzoeking in de woestijn zei
de duivel tegen Jezus dat hij Hem alle koninkrijken zou geven als Jezus
voor de duivel zou buigen (Lucas 4:5-7). De duivel had het gezag, de
sleutels, van het koninkrijk door een leugen ontlokt van de mens Adam.
In Petrus 3:18-19 staat geschreven dat Jezus lichamelijk was gestorven
nadat Hij was gekruisigd maar levend werd gemaakt door de Geest. Hij
is toen naar de geesten in de onderwereld gegaan om hen te vertellen
dat Hij de macht van de dood had verbroken. Het loon van zonde is de
dood (Romeinen 6:23) en Jezus was zonder zonde dus de dood had
geen recht op Hem juist daarom kon Hij uit de dood opstaan. 

De duivel kan dus nu niet meer zeggen
dat iedereen die gezondigd heeft maar
voor hem is. Hij kan liegen wat hij wilt
maar wij hoeven niet mee in zijn leugen
te gaan! Als wij ons bewapenen met het
Woord, en in Zijn burcht onze veiligheid
zoeken dan heeft de duivel geen
zeggenschap! Jezus heeft met zijn
opstanding de sleutels terug genomen
daarmee is Hij de Koning der koningen! 

wij ons niet altijd even
belangrijk of waardevol. Toch is
er nog altijd een burcht waar
wij mogen  schuilen en dat is bij
God. Hij zal ons veilig houden
want Hij heeft beloofd dat Hij
nooit zal loslaten wat Zijn hand
is begonnen. Dat betekent dus
dat Hij jou wel zo belangrijk
vindt dat jij in Zijn burcht mag
zijn. De liefde komt van God,
want God is Zelf liefde.

Johannes 3:16

Want God heeft zoveel liefde
voor de wereld dat Hij zijn enige
Zoon heeft gegeven, zodat ieder
die in Hem gelooft, niet verloren
gaat maar eeuwig leven heeft.

God heeft jou gemaakt naar
Zijn gelijkenis en Hij heeft jou
prachtig gemaakt. Deze
nieuwsbrief is bedoeld om
jou te helpen het Woord tot
leven te laten komen, zodat
je mag gaan zien hoeveel Hij
van jou houdt!
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HEMELSE WAPENUITRUSTING
Ridders en krijgslieden trokken een harnas aan als ze ten
strijde trokken en hadden ook wapens bij zich. Een harnas
bood bescherming aan het lichaam en de wapens
gebruikte zij om zichzelf te verdedigen maar ook om aan
te vallen. Niet alle strijd die wij leveren is nog fysiek. Wij
kunnen worstelen met leugens, verslavingen, fysieke
kwalen, paniek of verdriet. Dit zijn allemaal dingen die je
kwetsbaar maken in een strijd maar ook in het leven. Wij
mogen vertrouwen op God en ons bewapenen met alle
wapens die Hij ons geeft! Een helm van verlossing - in je
hoofd strijd je tegen zonden en leugens, borstpantser van
rechtvaardigheid - je hart moet rechtvaardig zijn en de
gordel van waarheid -je bewaakt je hart met eerlijkheid,
schild van geloof - geloof zodat jij je kan verweren tegen
list en bedrog, zwaard van de Geest - zodat je met het
Woord jezelf kan verdedigen en schoenen van het Goede
Nieuws van vrede - om het goede pad te bewandelen en
daarover te vertellen! (Efeziërs 6:10-20). In vers 13 staat er
dat als wij ons hiermee bewapenen dat wij ongeslagen uit
de strijd zullen komen. God heeft ons dus een heel
krachtige wapenuitrusting gegeven en wij hoeven er
alleen maar om te vragen!

Vader in de hemel, dank U dat U mij een
wapenuitrusting heeft gegeven om aan te
trekken. Dank U dat deze perfect voor mij op
maat is gemaakt en als ik moeite heb het aan
te doen dat U mij wilt helpen. Heer, bedankt dat
dit harnas, iedere pijl die de duivel op mij afvuurt
zal weerstaan en ik ongeslagen uit de strijd zal
komen. Door de gordel van de waarheid weet ik
dat ik geen enkele leugen over mij hoef te
geloven. Heer, laat de Heilige Geest mijn
raadsheer zijn zodat ik Uw Woord mag
gebruiken als zwaard! Help mij om de strijd door
Uw ogen te zien en door Uw oren te horen. Bind
mijn wil aan die van Jezus Christus zodat ik het
niet op mijn eigen inzicht hoef te doen. En laat
mij triomferen ter ere van Uw naam. Om Jezus'
wil alleen, amen!

GEBED TER
BEWAPENING

Bolwerken zijn verstevigingen binnen een vesting of
burcht om de vijand buiten te houden. Als het om
geestelijke bolwerken gaat, dan is het eerder zo dat de
vijand een versteviging in jouw geest heeft opgebouwd
zodat het Woord van God buiten wordt gehouden. Wij
krijgen de autoriteit om die bolwerken af te breken! Ontdekt voor jezelf welke gedachte schuil gaat

achter de gevoelens die je ervaart. Waar komt
dit vandaan, heb je iets meegemaakt wat dit
veroorzaakt heeft? Neem het gevangen en
ontneem die gedachte de vrijheid. Breek deze
gedachte af mèt de kennis van God. Je hoeft
niet akkoord te gaan met deze gedachte, de
duivel probeert jou iets in te fluisteren om je
jouw vrijheid te ontnemen. Doordat Jezus aan
het kruis is gestorven is de duivel verslagen. Het
enige wat de duivel kan doen is jou zijn leugens
laten geloven. Wanneer je leert hoeveel God
van jou houdt en je weet dat Jezus het allemaal
ook voor jou heeft gedaan dan snap je de
autoriteit om te zeggen dat deze gedachten
doorbroken moeten worden in de naam van
Jezus Christus. Jezus heef namelijk de absolute
autoriteit verkregen door Zijn kruisiging en
daarmee gaf Hij ons de ultieme vrijheid! 

''3 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen
strijd naar het vlees. 4 De wapens van onze strijd zijn
immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot
afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse
redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen
de kennis van God, en wij nemen elke gedachte
gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid
aan Christus.'' 
God laat je in deze tekst iets heel mooisweten, de strijd
die je voert is niet tegen je lijf maar geestelijk. Vaak is er
eerst een gedachte voordat het in je lijf gaat zitten.
Gedachte 'ik ben niet goed genoeg' → gevoel onzeker
zijn → uitwerking misselijk van stress wanneer je iets
moet doen. Maar je hebt een wapenuitrusting gekregen
die door God zo krachtig is dat je zelfs bolwerken kunt
afbreken. Hij verteld ook nog eens hoe je dit mag doen!
Je mag de gedachte die ingaat tegen de kennis van
God, gevangen nemen en die voorleggen aan Jezus. 

PSALM 34:9

2 Korinthe 10:3-5 


